Protestantse wijkgemeente Koningshof
Orde van dienst voor zondag 13 januari 2019
Voorbereiding

Orgelspel
Aansteken van de kaarsen
Stilte
Eerste lied: NLB 221
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
   zo als een mantel om mij heengeslagen,
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
   Wil mij behoeden en op handen dragen.
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
   wil alle liefde aan uw mens besteden.
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft-
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Bemoediging en groet
Kyrië-gebed
Glorialied: Hemelhoog 570
1.Bron van licht en leven,
   wij aanbidden U.
   Onze God voor eeuwig.
   Heer, wij danken U.

2.U bent onze Vader,
   wij aanbidden U.
   U geeft ons genade,
   Heer, wij eren U.

3.U bent onze Koning,
   wij aanbidden U.
   U wilt bij ons wonen,
   Heer, wij prijzen U.
Refrein:
Laat de zon van uw gerechtigheid
opgaan over ons leven;
en wij zien U in uw heerlijkheid,
halleluja.

Dienst van de Doop

Binnendragen van de dopelingen onder het zingen van: GotZ Je hebt al een naam
1.Verbonden met vader en moeder, 
   natuurlijk het meest met die twee,
   maar ook met de andere mensen vier
   jij hier dit feest met ons mee.
refrein
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest.


2.Je bent al een tijdje bij mensen,
   je naam is bij ons al vertrouwd
   en dus is het tijd om te vieren,
   dat God die je kent van je houdt.
4.Nu mag je gaan leven met mensen
   verbonden in liefde en trouw
   omdat zij vandaag bij dit dopen
   Gods Naam legden naast die van jou.

Presentatie
Geloofsbelijdenis (gezongen) NLB 344 Wij geloven één voor één
1 Wij geloven één voor één
   en ook samen:
   de Heer is God en anders geen.
   Amen, amen.
2 Wij geloven in de naam
   Jezus Christus,
   gestorven en weer opgestaan,
   Halleluja!

3 Wij geloven dat de Geest
   ook nog heden
   de wereld en onszelf geneest,
    Vrede,vrede.
Doopgebed

Doopvragen/Belijdenisvragen
Bediening van de doop

Handoplegging
Aansteken doopkaarsen
Begin van de nevendienst
Dienst van het woord

Lezing: Lucas 3:15-17, 21-22
Zingen: NLB 524

1 Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan,
   stroomt aller wereld water daar in samen
   Noach en Mozes, Jona en Naaman
   Moedigen U vanaf de oever aan. 
2 Gij wilt niet als een onbeschreven blad
   veraf staan van ons volgekladderd leven;
   ons leven wordt U op het lijf geschreven,
   Gij stapt in onze dood als waterbad.
3 Dit is uw glorieuze ondergang;
   de niet te peilen afgrond van uw liefde
   houdt alle dreiging van de waterdiepte,
   het monster van de oervloed in bedwang.


4 Gij rijst uit onze dood en van omhoog
   klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.
   En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
   dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.
5 Lief Lam van God, zo smetteloos, zo rein,
   in ons gedompeld, één van ons geworden,
   Gij roept de hele schepping tot de orde
   van zaligheid. De zee zal niet meer zijn.

Verkondiging

Orgelspel 
Zingen: NLB 685
1 Geest van God, zo vol van liefde, 
   vul mijn hart en ziel met jou. 
   Leid mijn leven naar het wonder, 
   Geest van liefde, sterk en trouw.
2 Als een moeder mij omhelzend,
   een omarming dag en nacht,
   zo voed jij me met je lichaam,
   vormt me door je zorg en kracht.
3 Als een vader mij beschermend,
   breng je inzicht, harmonie
   en je zet me op je schouders
   zodat ik de wereld zie.


4 Lieve vriend, door jouw nabijheid
   voel ik liefde diep in mij.
   Jij sterkt mij met jouw belofte,
   vrede, troost en rust geef jij.
5 Geest van God, zo vol van liefde,
   vul mijn hart en ziel met jou.
   Leid mijn leven naar het wonder,  
   Geest van liefde, sterk en trouw.
Dienst van gebeden en gaven 

Lezing: 1 Korinte 13

Zingen: Ongestraft mag liefde bloeien

1.Ongestraft mag liefde bloeien,
   vrijuit zoeken naar de zon.
   Liefdes loop verdraagt geen boeien:
   laat haar stromen als een bron!
   Laat de liefde maar gebeuren
   als een wonder van het licht,
   als een regenboog vol kleuren
   door de hemel zelf gesticht.

2.Niemand houdt de liefde tegen
   waar zij langs de straten gaat.
   Wie met liefde is gezegend,
   koestert wie om liefde gaat.
   God verhoede dat er iemand
   in de liefde wordt gekrenkt.
   Ware liefde oordeelt niemand,
   maar aanvaardt haar als geschenk.

3.Liefde vraagt ons om ontferming
   tegen wie haar vlammen dooft.
   Wie haar rechten wil beschermen
   vindt in liefde zelf geloof. 
   Wie voor liefde is geschapen
   vreest ook niet bij tegenwind.
   Liefde is het hemels wapen
   dat de angsten overwint.

4.Leg de liefde niet aan banden,
   gun haar gang de vrije loop.
   Geef haar bloemen nooit uit handen,
   want haar vrucht is onze hoop!
   Ongestraft mag liefde bloeien,
   vrijuit zoeken naar de zon.
   liefdes loop verdraagt geen boeien,
   laat haar stromen als een bron!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte 
Besluit van de dienst

Slotzang: NLB  838
1 O grote God die liefde zijt,
   o Vader van ons leven,
   vervul ons hart, dat wij altijd
   ons aan uw liefde geven.
   Laat ons het zout der aarde zijn,
   het licht der wereld, klaar en rein.
   Laat ons uw woord bewaren,
   uw waarheid openbaren.
3 Leer ons het goddelijk beleid
   der liefde te beamen,
   opdat wij niet door onze strijd
   uw goede trouw beschamen.
   Leg ons de woorden in de mond
   die weer herstellen uw verbond.
   Spreek zelf door onze daden
   van vrede en genade.

Zegen

Als afsluiting zingt de gemeente: Amen, Amen, Amen
