Nieuwsbrief nieuw schoolgebouw voor de Fair Oak School

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je aangegeven hebt dat je graag op de hoogte wil
blijven van de bouw van het nieuwe schoolgebouw van de Fair Oak school. Deze school is
verbonden aan de Redeemed Gospel Church Pipeline, in Nairobi, en is speciaal bedoeld voor
kinderen uit de omringende sloppenwijken.

In een eerdere mail kon je lezen dat onze broers en zussen in Kenia zijn gestart met het
leggen van de fundamenten van de school. Toen heb ik een foto gedeeld van de “ground
breaking” ceremonie, de officiéle start van de bouw.

Ik wil je in deze nieuwsbrief graag wat meer achtergrondinformatie geven over de school:
waarom eigenlijk een nieuw schoolgebouw, en wat is het nut van een speciale school voor
kinderen uit de sloppenwijken?

Waarom eigenlijk een nieuw schoolgebouw? Wat zijn de tekortkomingen van het huidige
gebouw?

In het huidige gebouw, wat van golfplaat en stenen is gebouwd, krijgen op dit moment iets
minder dan 500 kinderen les. De veel te kleine lokalen zijn overvol: het kan zomaar zijn dat
40 tot 50 kinderen in een lokaal les krijgen, waar in Nederland maximaal 20 kinderen les
zouden krijgen.

Op bovenstaande
foto zie je hoe zo’'n
lokaal er van
binnenuit uitziet. En
de foto hieronder
geeft een beeld van
hoe dicht op elkaar
de kinderen zitten.

In het regenseizoen
is er heel veel
lekkage, waardoor
alle schriften en
boeken vochtig
worden. En staan er
plassen water in de
klas. En is het
binnenklimaat voor
de kinderen vochtig
en onaangenaam. Daarnaast valt door de slechte constructie heel regelmatig de elektriciteit
uit.

Daarnaast kun je je voorstellen dat het in de zomer in dergelijke dichtbevolkte klaslokalen
met golfplaten daken heel heet kan worden.



Ook op hygiénegebied (fatsoenlijke toiletten, en wasbakken) is de huidige behuizing ver
beneden de maat.

Waarom is deze school zo belangrijk voor de wijk Pipeline?

De Pipeline regio wordt voor een belangrijk deel bevolkt door sloppenbewoners. Deze
school geeft kinderen uit deze sloppenwijken, waarvan de ouders het schoolgeld voor een
normale school niet kunnen betalen, de gelegenheid te werken aan hun toekomst.

Behalve dat de kinderen hier onderwijs krijgen, leren ze ook normen en waarden,
ontwikkelen ze vaardigheden als leiderschap en samenwerking, en horen het woord van
God. Daarnaast krijgen de kinderen hier halverwege de dag allemaal een warme maaltijd.

Hoe willen wij deze mensen helpen?

Vanwege geldgebrek is de bouw van de school, waarvoor de plannen al in 2016 gemaakt
waren, steeds maar uitgesteld. Dit betekende ook dat er voor de tweede keer een
bouwvergunning aangevraagd moest worden, die alweer bijna dreigde te verlopen. Maar nu
is men dan toch gestart!



Onze contactpersoon Josephine vertelt dat de straatarme bewoners van de sloppenwijk de
bouw van de school steunen, door zelf stenen te doneren aan de school. En zelf doet men er
alles aan om in fases het geld voor de school bij elkaar te krijgen. En zo etage voor etage het
nieuwe schoolgebouw te realiseren.

Wij willen hen hier heel graag bij helpen. In 2024 willen we met een groep jonge christenen
uit Maassluis via de organisatie World Servants samen met de mensen daar tijdens de
zomervakantie een etage van deze school gaan bouwen. Op die manier gaan onze jongeren
hier hen bemoedigen en zullen ook zeker zelf bemoedigd worden. Het project is een mix van
bouwen en ontmoeten. Dat wil zeggen: behalve bouwen aan een etage van de school heel
veel intensieve ontmoetingen met leeftijdsgenoten daar, en het verzorgen van een aantal
leuke kinderprogramma’s voor de kinderen uit de sloppenwijken.



