
 

 

Toevlucht 
(Psalm 90 vers 1-2) 

Een gebed van Mozes, de man Gods. 
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest 
van generatie op generatie. 
Al vóór de bergen geboren waren 
en U de aarde en de wereld voortgebracht had, 
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. 

 
De jaarwisseling is toch altijd weer een bijzonder moment. We staan stil, kijken 
terug naar wat we hebben meegemaakt en kijken vooruit naar het nieuw 
begonnen jaar. Dat bepaalt ook in hoofdzaak het gevoel dat bij ons overheerst bij 
het ingaan van het nieuwe jaar, dankbaarheid, geluk, eenzaamheid, bangheid, 
verdriet of ….? Als we in de geschiedenis terug kijken dan zien we dat de wereld 
tussen de schepping en nu steeds verandert. De situatie in de wereld van 
vandaag is niet te vergelijken met die van een eeuw terug  (hoewel bepaalde 
zaken toch ook steeds terug komen). En dat is dan nog maar een eeuw, laat 
staan als we nog langer terug kijken. Alles verandert voortdurend. Niet alleen de 
maatschappelijke maar zeker ook onze persoonlijke omstandigheden veranderen 
steeds. Dat kan heel geleidelijk zijn over een periode van jaren maar ook heel 
plotseling, van het ene op het andere moment. Het kan negatief zijn maar ook 
positief. Het kan ten slechte zijn maar ook ten goede  van ons.  
Maar in dat alles dat steeds verandert hebben wij als christen  iets bijzonders, er 
is een constante factor bij alles dat verandert in ons leven . Wij hebben één 
Persoon die niet verandert, die steeds, door de tijd heen, Dezelfde blijft. Een 
eeuwige God die boven de tijd staat en boven het komen en gaan van de 
mensheid. Onze God, die niet verandert. Die in het nieuwe jaar Dezelfde is als in 
het oude jaar en in alle voorbije jaren. Hij is eeuwig dezelfde; wij slechts tijdelijk, 
kwetsbaar, veranderlijk.  
We kijken ook vooruit naar het nieuwe jaar. Wat brengt het ons , ons gezin, onze 
familie, onze …. Wat brengt het de kerk . Wat zal er veranderen, voor u, voor jou, 
voor de Protestantse Gemeente Maassluis? De  gebouwendiscussie, een 
volgende predikant voor IONA/Koningshof , samenwerking. Wat brengt het ons. 
Hierin mogen we vertrouwen op de eeuwige en onveranderlijke God. Hij is 
Dezelfde, nu en altijd. God staat boven alles. We mogen ons leven, onze 
problemen in Zijn handen leggen in het vertrouwen dat Hij voor ons zorgt. Het 
leven is onzeker, God is dat niet, Hij staat er boven en houdt alles in Zijn hand. 
Hij wil dan ook onze Toevlucht zijn waar we mogen schuilen als het ons te veel 
wordt. Aan Hem mogen we ons in het komende jaar vasthouden  en alles aan 
Hem voorleggen, onze eigen problemen, de problemen in de kerk, politieke en 
maatschappelijke problemen, alles. In alles wil Hij uw Raadsman zijn. Als alles 
om u heen verandert, dan vindt u bij God rust en zekerheid. Hij is er en zal er zijn 

als u dat nodig heeft. Houdt u zich daaraan vast in het komende jaar. 

Opw. 770  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.  

Veel rust en zekerheid toegewenst in alles in het net begonnen jaar 2023. 

Gerrit van den Dool. 


