
Waar zijn de engelen? 

Bij bijna alle grote feesten spelen ze een rol: de engelen. 

In de Kerstnacht zijn het de engelen die de herders grote blijdschap verkondigen: de Redder is 

geboren, de Messias, de Heer! 

Op de Paasmorgen zijn het de engelen die het de bedroefde vrouwen, op weg gegaan om de 

gestorven Jezus de laatste eer te bewijzen, aanzeggen: Hij is hier niet, Hij is opgestaan, Hij leeft! 

Bij de Hemelvaart zijn er opnieuw engelen die de beteuterde leerlingen, die Jezus nakijken terwijl een 

wolk Hem aan hun ogen onttrekt, aanspoort om toch vooral niet omhoog te blijven staren maar de 

aarde trouw te blijven en zijn getuigen te zijn. 

Bij bijna alle grote feesten spelen ze een rol. Bij bijna alle grote feesten, niet bij alle. Op het 

Pinksterfeest zoek je ze tevergeefs. Is dat u ooit opgevallen? 

Wat zou daar nu achter kunnen zitten? 

U weet natuurlijk wat het woord ‘engel’ betekent: ‘boodschapper’. Het komt uit het Grieks: ‘angelos’. 

U herkent dat bijvoorbeeld ook in het woord ‘evangelie’, ‘eu angelion’, ‘goede boodschap’. Het goede 

nieuws, het beste nieuws moet verkondigd worden.  

Waarom komen de engelen, de boodschappers van God, in het Pinksterverhaal nu niet meer voor? 

Zou het kunnen zijn omdat de engelen – althans in hun hemels aandoende gestalte, zoals wij hen uit 

de verhalen van Kerst, Pasen en Hemelvaart kennen – nu niet langer nodig zijn? De Geest is immers 

uitgestort op al wie leeft? Dat betekent dat, nu mensen de Geest gekregen hebben, zij voortaan 

geroepen zijn om engelen, boodschappers van goed nieuws te zijn. Nu is het onze beurt! 

Pinksteren stelt ons voor de vraag: waar zijn de engelen? Zijn wij die engelen? 

Soms zeggen mensen wel eens tegen elkaar: “Je bent een engel!” Zelf hebt u het misschien ook wel 

eens tegen iemand gezegd. Of iemand zei het tegen u. Als iemand op het juiste moment op je weg 

komt, iets goeds tot je zegt, de hand op je schouder legt die je nu net nodig had, is het alsof een engel 

je pad kruist. 

Pinksteren betekent: wij mogen en kunnen engelen zijn. Door in wat wij doen en laten, zeggen en 

zwijgen te leven in de Geest van Jezus. 

Een gezegend, engel-achtig Pinksteren toegewenst! 

Ds. Chris Schreuder 


