
 

‘Volg mij’ -  ‘Volgt u Mij’! 

Johannes 21 : 22b  
 
Petrus……. er wordt in dit hoofdstuk eerder beschreven hoe Jezus hem tot drie keer vraagt naar de liefde die 

hij heeft voor Hem. Zo wordt de verloochening door Petrus voor het voetlicht gebracht én ook vergeven. De 

grootheid en goedheid van Jezus blijkt als deze loochenaar zelfs de hoge rang van herder krijgt toebedeeld. 

Jezus maakt hem daarbij duidelijk dat hij, Petrus, geconfronteerd zal worden met gevangenschap en dwang. 

Het zal allemaal niet makkelijk zijn. Uiteindelijk klinkt dan de opdracht  die Jezus  aan Petrus geeft: “Volg Mij!”  

Johannes, de apostel die Jezus lief had, is ook in de buurt. Petrus ziet hem. Direct komt een vraag bij hem 

op die hij dan ook aan Jezus stelt: “Heere, maar wat zal er met hem gebeuren?” De reden waarom Petrus dit 

vraagt staat er niet bij, of het bezorgdheid was, nieuwsgierigheid, bemoeizucht of ….. we weten het niet. Hij 

heeft net gehoord dat het volgen van Jezus moeite en lijden als gevolg heeft en wil kennelijk weten wat 

Johannes zal overkomen. Misschien toch wel een goede houding van Petrus en komt het voort uit 

betrokkenheid van Petrus op Johannes? Het zou allemaal kunnen. Feit is dat ook wij dit over een 

medegelovige zouden kunnen hebben gevraagd. Hebben ook wij het niet graag over een ander in plaats van 

onszelf? Goed bedoeld of minder goed bedoeld? Petrus krijgt meteen antwoord en dat antwoord is een pittig 

antwoord: “Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij.” Duidelijk blijkt dat Jezus vindt 

dat Petrus hier te ver gaat. Hij bemoeit zich met de weg die God wil gaan met zijn medebroeder. Het wordt 

hem duidelijk gemaakt dat hij hier toch echt een grens overschrijdt. “Wat gaat het u aan”, met andere woorden: 

“Waar bemoei je je mee Petrus”. Je moet je  niet bemoeien met wat God wil en doet in het leven van Johannes, 

God loopt met iedereen een eigen weg. Petrus moet leren dat hij bij de kern moet blijven en daarin genoeg 

heeft aan zichzelf. Volgt u mij! Ook voorganger zijn kan slechts door een volgeling van Jezus te blijven! Jezus 

herhaalt dan Zijn opdracht uit vers 19 in vers 21 maar nu nog persoonlijker en dringender: “Volgt u Mij!” 

Ook een les voor ons, na dood en opstanding van Jezus, is Hem volgen de opdracht die we hebben. 

Natuurlijk moeten we ons om onze medegelovige bekommeren, ons zorgen maken, helpen, de weg wijzen 

maar we moeten ons niet bemoeien met dat wat God doet in het leven van de ander. We mogen er wel op 

wijzen! Wij moeten alleen maar gelovig gehoorzaam zijn, ons afhankelijk tonen en Jezus volgen. Daarbij 

past geen commentaar op Gods weg met de ander. Ons past het onze grenzen te weten met vragen bij of 

over het geloof van een ander. Ook niet vergelijken met elkaar, Jezus zal ons dan ook zeggen: “Wat gaat 

het u aan? Volgt u Mij!” Slechts één kenmerk hebben we als gelovigen allemaal, de liefde tot God en de 

naaste.  Daarom past ons slechts één vraag: “Volgen wij Hem?” 

Gerrit van den Dool 

 


