
Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt u zijn ontmoet….  

Advent, verwachten – ontvangen – ontmoeten. 

Verwachten.  “En dan nu ….advent …..”  
Een tijd van voorbereiding, een periode van gedenken en verwachten. Voorbereiding met de 
vraag: “Wat gedenken en verwachten we nu eigenlijk? De zekerheid dat Jezus kwam en de 
verwachting dat Hij weer zal komen. Een verwachting dus die verder gaat dan kerst.  Zo 
gaan we naar de kerst toe en vieren we kerst met elkaar in herinnering: “Jezus is voor ons 
op aarde gekomen en Hij zal nog een keer om ons komen”. Wij gedenken Hem …. met 
kerst; wij verwachten Hem …. na kerst maar ook in de zekerheid dat Hij komt. Jezus, onze 
Heer, maranatha’! 

Ontvangen.  
Advent – ‘komst’ betekent het woordje letterlijk. De periode van vier weken voor de kerst. 
Voorbereiding en bezinning op de komst van Christus, ook een periode van inkeer en stilte, 
ootmoed en ernst. Hij komt! Bezinning, voordat het kerstfeest in alle gezelligheid verder 
wordt gevierd, op de vraag: ‘Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet’. Twee korte 
regeltjes uit een oud lied. Wel een heel persoonlijke vraag om ons te bezinnen op de komst 
van de Zoon van God. Voor ons behoud uit de hemel gekomen en op aarde geleefd! Hoe zal 
ik U ontvangen .... , een gebed aan Gods Zoon: ‘Hoe wilt U ontvangen worden’.  Dat is een 
echte adventsvraag waarop u biddend een antwoord mag vragen: ‘Geef Heiland dat heel 
mijn leven in het teken mag staan van U – laat mij U zo mogen ontvangen’! Zo wil Hij ook 
ontvangen worden, met veel ruimte voor Hem in onze harten. 
 
Ontmoeten.  
Advent houdt in dat Jezus naar ons toe komt en ons wil ontmoeten. Hoe wil Hij dan ontmoet 
worden? Hij komt naar ons vol liefde, bewogenheid en mededogen. De zelfopoffering die zo 
kenmerkend is voor de Jezus de Heiland. Hij geeft Zich helemaal voor ons mensen. Hij wordt 
dan ook zelf mens. Jezus, is uit op ontmoeting met ons en was daar voor ook onder ons en 
zocht contact. Maar hoe zit dat aan de andere kant met ons zelf? Zijn we uit op ontmoeting 
met de Heiland of zijn andere dingen belangrijker? Er zijn voorbeelden te over dat mensen 
Hem niet wilden ontmoeten, ook al zocht Jezus hen zelf op. Waarom? Omdat onze harten 
open moeten staan voor Hem, zoals dat bij Maria, Jozef, Simeon, Hannah, de discipelen en 
veel anderen het geval was  Zij ontvingen Hem met blijdschap. ‘Hoe wil Hij worden ontmoet’? 
Zo dus. 
Aan deze vragen gaan altijd vragen vooraf, dat is advent, verwachting en bezinning. Wil ik 
Hem ontvangen, wil ik Hem ontmoeten. Stel uw hart voor Hem open, zeg ‘ja’ op de vragen 
die Hij stelt. Dan zorgt deze Zaligmaker voor de rest. Hij zorgt er voor dat het een echte 
ontmoeting wordt, echt kers. Een ontmoeting die u toekomst geeft, die iedere dag dat u leven 
mag verandert in een kerstdag. Een toekomst voor nu en uitzicht voor straks.  

 


