Pasen

Matthelis 28: 1 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week,
kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

Ze kwamen weer, twee vrouwen die Jezus gevolgd zijn in de laatste dagen van zijn leven op
aarde. Twee vrouwen die allebei Maria heetten. Toen Jezus aan het kruis hing keken ze
vanuit de verte toe. Ze waren er getuige van dat Hij stierf en hoe Hij stierf. Samen zaten ze
tegenover het graf toen het lichaam van Jezus werd begraven. Ze waren getuigen van alles.
En nu, in de vroege morgen van de zondag, waren ze weer samen op pad. Ze waren vroeg
opgestaan, het was nog schemerig. Ze wilden het graf weer gaan zien. Waarom? Zochten ze
iets, een uitleg over wat was gebeurd? lets anders? Misschien. En zie daar, een wonder
gebeurde, een engel kwam uit de hemel, rolde de steen van de grafopening weg en ging er
op zitten. Hij sprak de beide Maria’s aan en zei: ‘Wees niet bang — jullie zoeken Jezus maar
Hij is opgestaan — hier is Hij niet meer, Hij is opgewekt en leeft zoals Hij gezegd heeft — kom
en zie het’. Een antwoord op al hun mogelijke vragen? Hoe dan ook direct daarop kregen ze
een opdracht: ‘Ga snel op pad en zeg Zijn discipelen (leerlingen) dat Hij leeft, Hij gaat voor u
uit naar Galilea’. En dan volgt nog een belofte voor hen: ‘Daar zult u Hem zien’. De Maria’s
moesten op pad en de boodschap overbrengen. Ze gingen dan ook snel weg maar kwamen
even later de opgestane Jezus tegen. Een overtuigend bewijs dat Hij leefde en niet dood
was. Jezus herhaalde de opdracht aan de Maria’s: ‘Ga naar de discipelen en vertel het door,
stuur ze naar Galilea en daar zullen zij mij ook zien’. Ze moesten het doorvertellen, de
boodschap van een opgestane Heiland brengen, ‘zie Hij leeft’! Mooi om te lezen is ook dat
zowel Jezus als de engel hen zeiden vooral niet bang te zijn voor al die dingen die ze zagen,
meemaakten en moesten doen, ‘wees niet bevreesd’. Ze hadden iets heel anders gezien
dan wat zij verwachtten, een graf zonder lichaam maar wel de linnen klederen van Jezus. Ze
keken maar snapten het eerst niet tot ze het antwoord van de engel kregen en op pad
werden gestuurd. Zo kwamen ze ook Jezus tegen. Zij moesten de discipelen op pad sturen,
ook die kwamen op hun beurt Jezus tegen.

Als ook wij Pasen echt willen ervaren zullen we net als die twee vrouwen in het lege graf
moeten kijken, op staan en op pad gaan om Hem, Jezus, de Zoon van God te ontmoeten.
Het paasfeest nodigt ons uit om niet alleen toeschouwer te zijn van dat wat gebeurde maar
vooral om aan de slag te gaan. We moeten met ons hart zien en geloven dat Jezus is
opgestaan. Net als de twee Maria’s moeten we op pad en het iedereen doorvertellen dat
Jezus leeft. Dat is de boodschap van Pasen. ‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Ik zeg het allen dat Hij leetft,

dat Hij is opgestaan

dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

Gerrit van den Dool.



